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Nietsomhanden



Welaan,

tromgetrappeltromgeroffel

mag ik 1 pinkje
1 wijsvinger + 1 middelvinger, 1 pinkje
1 wijsvinger + 1 pinkje

een-belgische-kroeg

waar zijn toch de chiromanen gebleven?

chiromaantje chiromaantje
bestudeer toch mijn maanberg
voel je het dikke kussen

mijn kussen is zo dik

of doe toch maar een palmke

Stilaan,

op lege togen die nog plakken
hangt het onze kelen uit

we weten geen blijf MET ONZE HANDEN
we blijven thuis MET ONZE HANDEN
blijf verdomme MET JE HANDEN
(zwarte handen witte handen roze palmen)
THUIS

wanneer kan ik nog eens de nacht
aanlengen tot hij doorzichtig wordt

roffelderoffelderoffelde
hoe kan ik een gemakkelijk en toch indrukwekkend ogend ritme maken met mijn handen.nl

zeg Jespers, wat raad jij aan?
alles behalve handwriting, doe desnoods Avenir!

O

op de Avenue van de Avenir buitelen oranje acrobaten

nietsindehanden nietsindemouwen
nietsvoorhanden nietsomtevouwen
nietsomhanden nietsomteshowen



1. Maak je handen nat met water

2. Gebruik voldoende zeep (of gel van de Hema)

3. Wrijf handpalm tegen handpalm (of gel van den apotheker)

4. Wrijf met gekruiste vingers je rechterhandpalm over je linkerhandrug en omgekeerd
(gel van den apotheker stinkt maar is de beste)

5. Wrijf handpalm tegen handpalm met gekruiste vingers

wanneer is de nacht niet meer

zo gedrongen fouilleert het maanlicht
mijn lichaam niet zo steriel en bleek

als latex om een vreemde hand getrokken

6. Wrijf met de achterkant van je vingers tegen je handpalm heen en weer
7. Maak cirkels met je linkerduim in je rechterhand en omgekeerd
8. Maak cirkels met je vingertoppen in je handpalm

buitelen de oranje acrobaten nog in de Hema

9. Spoel je handen goed af met water
10. Droog je handen met een wegwerpdoekje (ge zijt zelf een wegwerpdoekske)
1. Draai de kraan toe met het doekje (stop ta toekske in u

@)

want wie zich verliest in de taal, wint verbeelding voor het leven
het kan zo op een tegel
wie zal hier over honderd jaar zijn hoofd nog op breken

hoe kan ik mijn zelfverzonnen spreuk in een tegeltje laten bakken.nl

DICTATUUR VAN DE NERVATUUR

elke levenslijn loopt krom, toe, raak mij aan

12. Je handen zijn nu proper

Komaan,



klappen maar.




